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Kijk voor nieuws over Nieuwegein op: 
www.pen.nl  
 
Interessante site voor alle Nieuwegeiners: 
Met uitgebreide, uiteenlopende informatie ▼   
 

ziemeerinnieuwegein.nl 
 

Iedere 3e dinsdag van de maand  
kunt u van  
14.00 - 16.00 uur terecht 
voor onze gezellige Bingo 
in Buurtplein Zuid Ratelaar 
37, t.o. Albert Heijn. 
 

 
 
 

Vrijdag 21 Maart 2025 10:30 - 14:00 
Vrijwilligerslunch OP UITNODIGING   
Kerkelijk centrum De Rank,  
Lupinestraat 11, Nieuwegein-zuid 
 
Vrijdag 04 April 2025 13:00 - 14:00 
Algemene Ledenvergadering   

Kerkelijk centrum De Rank,  
Lupinestraat 11, Nieuwegein-
zuid 

 
Vrijdag 9 mei 

 
 
Dagtocht Urk 
 
 

 

16 t/m 21 juni KBO-vakantie Ootmarsum  
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 2 september 
dagtocht Porceleyne Fles  
+ van Noppen chocolade 
 

Maandag 6 oktober  
Modedag Boskoop 
 

Dinsdag 11 November 2025 10:30 - 12:00 
Algemene Ledenvergadering   

Kerkelijk centrum De Rank, 
Lupinestraat 11, Nieuwegein-z 
 
 

Dinsdag 9 december 
Amsterdam Light Festival 

 

 
 
 
 

Donderdag 17 dec. Kerstviering  
in De Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein-
zuid. Tijd volgt nog 
 

Informatie nodig? Kijk dan op onze site:  
www.kbonieuwegeinvianen.nl  
 
 

of bel Angela op de servicelijn 030 - 606 39 65.  
Zij verwijst u door naar de juiste persoon voor uw 
aanmelding. 

Hou voor meer informatie altijd de flyers 
in de gaten die wij bij onze Brug zullen 
verspreiden. 

 

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/347/algemene-ledenvergadering
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/351/algemene-ledenvergadering
http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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Onder de dakpannen van mijn huis zit al 
een paar jaar een stelletje kraaien.  
 

Om toekomstgericht te nestelen, hebben ze 
het eerst geprobeerd onder de 
zonnepanelen. Die ruimte bleek te laag en 
het zachte isolatiemateriaal te aantrekkelijk.  
 
Gedurende het jaar heb ik er niet zoveel 
last van. Maar nu het voorjaar eraan komt 
zijn de geruchtmakende activiteiten niet van 
de lucht.  
 

Met trumpiaans gekras doen zwarte krijgers 
op poetinachtige wijze in- en aanvallen op 
de burgers van het nest.  
 
Het stel laat zich niet verjagen en werken 
aan het krijgen van jongen.   
 
De lente is in aantocht. De merels zingen 
hun prachtige dageraadsgezangen, de 
plantenknoppen knappen open en terwijl ik 
een nieuw vogelkastje ophang, dartelen 
drie gehakkelde aurelia’s boven de 
sneeuwklokjes. Op naar een jong leven! 
 
Een zonnige toekomst is niet voor iedereen 
weggelegd.  

Drie vrienden van mij zijn nog niet zo lang 
gekluisterd aan bed en rolstoel.  
 
Hun toekomst ziet er somber uit. Mooi is 
het om te horen dat er gezegd wordt dat we 
de jongste niet meer zijn en het beste er 
toch maar van gemaakt moet worden.  
 
Ogenschijnlijk blijven ze jong van hart. 
 
Ook binnen ons KBO-afdeling hebben we 
te maken met oud en jong. Graag willen we 
aantrekkelijk zijn voor de jong senioren en 
hen bij ons betrekken.  
 
Dat is niet zomaar gedaan. Deze groep 
voelt zich niet oud en zoals de ouden 
zongen piepen ze niet meer.  
 
Hun zelfredzaamheid is groot, evenals de 
zelfstandigheid. Initiatieven nemen ze zelf.  
 
Willen we als club aantrekkelijk blijven, 
zullen we voor deze groep moeten zoeken 
naar andere organisatievormen en 
programma inhouden. 
 
Om meer te weten te komen over hoe de 
jong senioren denken over lid zijn van de 
KBO en wat ze zien als mogelijkheden, zijn 
we in gesprek gegaan met hen.  
 
Het levert veel ideeën op. Er is ook 
behoefte aan verbinding en sociale 
contacten.  
 
Daarom moeten we voor jong en oud 
werken aan een warm nest, waar we onder 
de pannen zijn. 
 

  Ad Driessen, voorzitter. 

JONG 
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Dagtochten 2025 
 
Voor 2025 hebben wij de volgende dagtochten gepland:  
 
*Maandag 10 maart 2025 – Met een volle bus met 48 personen hadden wij weer 

een succesvolle en gezellige Modedag in Boskoop. We hebben zelfs de data voor 
2026 al vastgelegd! 

 
*Vrijdag 9 mei 2025 – Dagtocht Zuiderzeecruise Urk. Zie de flyer bij deze Brug! 
 
*Dinsdag 2 september 2025 – De Porceleyne Fles + Van Noppen chocolade. 
 
*Maandag 6 oktober 2025 – Modedag Boskoop. 
 
*Dinsdag 9 december 2025 – Amsterdam Light festival + kerstdiner. 
 
Vakantie Ootmarsum 16/21 juni 2025 
  
Het is altijd heel spannend als de inschrijfformulieren binnenkomen. Elke dag een 
stapel enveloppen in de bus! Maar dan… oh jee, er waren 30 aanvragen voor een 
1-persoonskamer! In het verleden was deelname mogelijk op volgorde van 
binnenkomst. Om misstanden te voorkomen hebben we een nieuwe werkwijze 
op papier gezet. En daar moesten wij nu naar handelen. U moet goed weten dat 
de reiscommissie altijd met heel veel zorg een hotel zoekt die zo’n groot aantal 1-
persoonskamers wil geven. Dat is niet gemakkelijk! 
 

Kortom, aan ons de ondankbare taak om 7 gasten uit te loten. We moesten echt 
even slikken. Bij elke naam voelden wij zelf die teleurstelling. Maar helaas kon het 
niet anders. Onze Joke bood direct aan om deze pechvogels te bellen. Zij 
reageerden gelukkig vol begrip.  
 

De reis/activiteitencommissie 
Angela (030 - 606 39 65), Joke (030 - 604 09 73) en Ad (06 - 39 78 48 84).  
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Stolpersteine / Struikelstenen 
 

 

Deze stenen zijn niet bedoeld om 
letterlijk over te struikelen, maar om 
met je hoofd en je hart te struikelen.  
 
Het is de Nederlandse benaming voor 
Stolpersteine. Het zijn gedenkstenen, 
plaatsen om te denken aan slachtoffers 
van het nationaalsocialisme rond en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
 
Het zijn messing stenen met een 
afmeting van 10 x 10 cm. Op elk 
steentje staat de naam van één 
slachtoffer.  
 

Daaronder staan het geboortejaar, 
plaats en datum van arrestatie door of 
namens het regime (wanneer van 
toepassing).  
 

En als laatste de plaats en datum waar 
het slachtoffer werd vermoord of is 
overleden.  

De steen wordt geplaatst in de stoep 
voor de laatst bekende, vrij gekozen 
woning waar het slachtoffer woonde.  
 
Er zijn Stolpersteine in minstens 1.200 
plaatsen in Duitsland, Oostenrijk, 
België, Kroatië, Tsjechië, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Italië, 
Hongarije, Litouwen, Luxemburg, 
Moldavië, Nederland, Noorwegen, 
Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, 
Slovenië, Spanje, Zwitserland en 
Oekraïne. 
 
In Nieuwegein zijn deze stenen niet te 
vinden.  
 

In de gemeente Vijfheerenlanden wel: 
twee in Vianen, twee in Ameide en 
twee in Leerdam. 
 
Verdere info: 
 
Zoeken op: Stolpersteine + plaatsnaam 
(vianen / leerdam /ameide)   
 

Of via de link▼ 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van
_Stolpersteine_in_Utrecht_(provincie) 
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Ommedracht van Onze Lieve Vrouw van Eiteren 
In 2025 viert de r.-k. kerk een Heilig Jaar, ook wel jubeljaar genoemd. Het thema 
is ‘Pelgrims van Hoop.’ In ons land worden allerlei activiteiten georganiseerd, zo 
ook in het bisdom Utrecht. Daar is de Nicolaas basiliek in IJsselstein gekozen tot 
één van de jubelkerken waar gelovigen op pelgrimstocht kunnen gaan. Op 25 mei 
2025 zal de zogenaamde bisdom bedevaart plaatsvinden in IJsselstein. Deze 
bedevaart staat bekend als de ommedracht van Onze Lieve Vrouw van Eiteren. 

 
Op zondag 25 mei is het programma 
als volgt: 
14:00 uur Nicolaas basiliek, Sint 
Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein 
Verwelkoming met koffie of thee. 
Mogelijkheid tot het ontvangen van 
het sacrament van de biecht. 
15:00 uur: Eucharistieviering 
16:15 uur: Ommedracht (ongeveer 3,5 
km). De route start bij de Nicolaas 
basiliek (rechtsonder), gaat via de 
Benschopperpoort naar de Overtoom, 
naar de Achtersloot en via de 
Eiterensesteeg naar de kapel van OL 

Vrouw. Vervolgens via Eiteren naar het 
Kronenburgplantsoen weer terug naar 
de St. Nicolaasbasiliek. 
 
Er bestaat de mogelijkheid om als 
pelgrim met de stoet mee te lopen. 
Men kan ook de ommedracht langs de 
weg volgen.  
 
Wist u dat… 
in de Nicolaasbasiliek een afbeelding is 
te zien van Mgr. Van Heukelum, de 
bouwpastoor van de Nicolaaskerk in 
Jutphaas? 
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Het had een feest moeten worden 
 
Over het schietincident in Jutphaas op 7 mei 1945  
 
Op 5 mei 1945 geven de Duitsers zich over en is de oorlog in Europa afgelopen. De dag 
erop worden de verklaringen officieel getekend in hotel De Wereld in Wageningen. 
 
Afbeelding 1 ▼ De Canadese generaal Charles Foulkes (links in het midden) neemt de 

overgave van de Duitse troepen in Nederland, 
getekend door de Duitse generaal Johannes 
Blaskowitz (rechts in het midden) in ontvangst. 
Bron Wikipedia 
 
Daarmee is niet meteen alles geregeld. De 
Duitse soldaten moeten ontwapend worden. 
De geallieerde generaals hebben besloten dat 
alleen zij dat mogen doen. Als je dat aan leden 
van het Nederlandse verzet overlaat, kunnen 
er ernstige dingen gebeuren, vrezen ze. De 

leden van de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten zoals het verzet zich noemt, vinden die 
maatregel maar niks. Zij kunnen dat best wel, vinden ze zelf. Ook Prins Bernhard, de leider 
van de BS vindt dat zij dat goed kunnen doen. Maar het mag echt niet! 
 

7 mei 1945 Veel bewoners uit Jutphaas verzamelen zich op deze mooie zonnige dag op de 
kruising Dorpsstraat / Herenstraat / Nedereindseweg (’t Sluisje), vlakbij de Rijnhuizer-brug. 
Ze wachten op de Canadese bevrijders, die rond 14.00 uur worden verwacht.  
 
De stemming is uitgelaten en optimistisch. Verschillende mensen hebben bloemen bij zich. 
Even is iedereen enthousiast als een Canadese soldaat op een motor voorrijdt; maar komt 
even later weer terug en rijdt naar Utrecht.  
 
Afbeelding 2 ►De Herenstraat in 
Jutphaas. Het gebouw met het torentje 
is het gemeentehuis. Links op de hoek 
is ’t Sluisje. 
 

Tussen het publiek staat ook Jan 
Scholman, een jongen van 12 jaar. Hij 
woont helemaal in de Nedereindse 
Buurt, zo’n 4 kilometer ver weg (bij de 
groene cirkel), richting de Meern.  
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Hij heeft tegen zijn vader gezegd dat hij naar de kapper gaat, maar dat is een smoesje. Hij 
wil die Canadezen met eigen ogen zien.  
 
Afbeelding 3: ►Jan Scholman 
fietst van huis (groene cirkel) 
naar het dorp (rode cirkel) om de 
komst van de Canadezen te 
zien.  
 
Toch is het ook wel spannend, 
met die Duitse soldaten in het 
dorp. Ze zijn op verschillende 
plekken ondergebracht: hotel De 
Zwaan, hotel De Roskam, in een school en misschien wel in kasteel Rijnhuizen. Die soldaten 
hebben nog steeds hun wapen; en sommige Duitsers – die het ook spannend vinden wat er 
gaat gebeuren – hebben al een paar borreltjes op.  
 
Wie zeker te veel gedronken heeft, is een Duitse Oberleutnant, lid van de Grenspolitie. Het 
is goed te zien als hij op zijn motor komt aanrijden. Hij zwalkt een beetje en als hij de motor 
tegen het hek langs het kanaal wil zetten, valt het ding bijna om. Het publiek moet er hartelijk 
om lachen, maar… dat zal snel veranderen! 
De man heeft nog een wapen bij zich en loopt zwaaiend met dat geweer op het publiek af. 
‘Raus, nach Haus’ (‘Ga naar huis!’), schreeuwt hij.  
 
De situatie is nu uiterst explosief. Veel mensen maken dat ze wegkomen. De plaatselijke 
commandant van de BS (verzetsnaam Van Lunteren) staat voor een dilemma. Ontwapenen 
mag hij niet, maar deze toestand laten voortbestaan ziet hij ook niet zitten. Hij wil proberen 
de dronkaard er alsnog toe te bewegen zijn wapen neer te leggen. Drie BS-ers (Piet 
Gerrevink, Theo Hanselaar en Ries van den Brink) krijgen de opdracht hun wapen te halen. 
Dat ligt opgeslagen in het gemeentehuis. Als ze terugkomen zien ze dat de Duitser zijn 
geweer neerlegt en naar zijn pistool grijpt. Ries van den Brink voelt zich zo bedreigd dat hij 
de soldaat neerschiet; die valt dodelijk getroffen neer. 
 
Schieten 
Dan breekt de hel los. Omstanders die nog in de buurt zijn, vluchten weg als er van alle 
kanten gewapende Duitsers aankomen. Zij gaan op zoek naar de schutter. Huis voor huis 
zoeken ze af. Bewoners staan doodsangsten uit. Een aantal Jutphanezen wordt opgepakt 
en bijeengedreven bij het huis Pia Volta. Zij worden bedreigd en geïntimideerd om namen 
van de schutters te weten te komen. Ries, die zijn BS-armband heeft afgedaan, staat er ook 
tussen. Hij wordt niet herkend door de Duitsers en door zijn dorpsgenoten ook niet verraden. 
Gemeentesecretaris De Rooij weet te Duitsers ervan te overtuigen de mensen te laten gaan.  
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Sommige omstanders rennen de velden achter de Herenstraat   in, anderen verstoppen zich 
in woningen. Twee van hen, Frans Luiten en Wim Spies, zijn het 
huis van het gezin Veldhuizen (Herenstraat 18, nu nummer 3) 
in gevlucht.  
Drie BS-ers (Van Lunteren, Piet Gerrevink en Theo Hanselaar) 
gaan het gemeentehuis in.  
Duitse soldaten gooien met handgranaten en schieten dwars 
door glas in lood ramen. Van de linker stenen leeuw bij de 
ingang van het gemeentehuis wordt de onderkin eraf 
geschoten.  
 
◄ Afbeelding 4 
De leeuw zonder onderkin. In 2010 is het beeld gerestaureerd. 
  

Afbeelding 5 ▼ Kwekerij Veelust, op het terrein achter de huizen van de Herenstraat 
(rechts). De Nicolaas-
kerk is goed te zien. 
 
 
De jonge Jan Scholman 
rent met enkele 
anderen door het 
steegje (tussen het 
gemeentehuis en – nu – 
nummer 8) en komt zo 
op het terrein van 

kweker Van den Berg. Daar wordt dan ook al geschoten, waarbij BS’er Aart Kros en twee 
Duitsers omkomen. Burger Jan Streefkerk wordt op zijn vlucht over de weilanden 
doodgeschoten. 
 
Via de tuin en de keuken van de woning van dominee Hanselaar (nu Herenstraat 7) komt 
Jan in de kelder terecht. Daar zit de dominee met zijn gezin en nog andere dorpsbewoners. 
‘Ik weet me nog te herinneren dat ik op een zak met eierkolen zat. Hoe lang ik daar precies 
gezeten heb en wie er allemaal waren, weet ik niet meer. Op een gegeven ogenblik wordt 
de kelderdeur opengetrokken en staan er twee gewapende Duitsers de kelder in te kijken 
en te schreeuwen ‘Raus’. Dus wij eruit en terug naar de keuken. Die Duitsers waren ons niet 
vijandig gezind. We mochten zelfs wat drinken.’ 
 
Jan loopt door de gang naar de voordeur, doet die open en komt zo op de Herenstraat 
terecht. Die blijkt geheel verlaten. Hij gaat op zoek naar zijn fiets, maar die is onvindbaar. 
Rest hem niets anders dan de vier kilometer naar huis te lopen.  
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Daar zijn ze meer ontdaan over het feit dat de fiets is verdwenen, dan over de rest van het 
avontuur. Pas later hoort Jan dat er doden zijn gevallen. 
 
Intussen hebben de Duitsers bij de familie Veldhuizen de buitendeur ingetrapt. Vader 
Veldhuizen is bang dat ook de binnendeur aan gort wordt getrapt en doet open. De Duitsers 
voeren hem meteen af. Frans Luiten vlucht het huis uit, naar een steegje tussen (het oude 
pand) Herenstraat 5 en 4. Daar wordt hij ontdekt door een soldaat; die gooit een 
handgranaat. Frans sterft ter plekke. Willem Spies zit op zolder, samen met moeder 
Veldhuizen, opoe Veldhuizen en vier kleine kinderen.  
 
Als een Duitser verschijnt en de kinderen ziet, roept die: ‘Nicht schiessen, es sind Kinder 
da’. Willem gaat echter in gevecht met de Duitser. Hij wordt door een tweede soldaat, die er 
net achter staat, neergeschoten.  
 
Twee andere bewoners van de Dorpsstraat (nu Herenstraat 38), Co en Joop van Leeuwen 
hebben vanaf de andere kant van het kanaal de gebeurtenissen op de Herenstraat gezien. 
Zij waren via de Rijnhuizerbrug naar de boerderij van boer Kieviet gegaan. Die boerderij lag 
op de plek waar tot voor kort de hockeyvelden waren. Joop heeft daar nog wel eens een 
slapeloze nacht aan overgehouden van wat hij toen gezien heeft.  
 
De mensen die in het gemeentehuis zitten, beramen een vluchtpoging. Via een raam aan 
de zijkant van het gemeentehuis springen ze naar beneden, over een brandgang heen. Ze 
komen terecht op het fietsenhok van het ernaast gelegen huis (nu Herenstraat 8). Ze lopen 
(ernstige) verwondingen op, maar verbijten de pijn. Ze klimmen over een schutting en 
vluchten het huis binnen.  
 
Theo Hanselaar, die een gebroken enkel heeft, kan echt de trap niet op en verstopt zich in 
een kast. De anderen klimmen via een ladder naar de vliering, halen de ladder op en sluiten 
het luik. De Duitsers stormen het huis binnen, ontdekken Theo in de kast en schieten hem 
ter plekke dood.  De anderen op de zolder worden niet ontdekt en weten op deze wijze te 
ontkomen.  
 
In de kelder van zijn huis hoort dominee Hanselaar het schieten bij de buren; hij weet dan 
nog niet dat daarbij zijn zoon wordt doodgeschoten. 
 
Slachtoffers 
In totaal vallen er 8 doden: twee BS’ers (Theo Hanselaar en Aart Kros), drie burgers (Frans 
Luiten, Willem Spies en Jan Streefkerk) en drie Duitsers. Ook zijn er drie gewonden: één 
meisje en twee mannen. 
De Duitsers halen de stoffelijke resten van hun maten met een vrachtwagen op en voeren 
die af naar Utrecht. 



12     -     KBO - Kansen, Beleving, Ontmoeting - De Brug - nr. 2 - 2025            
 

Een Canadese patrouille van de Polar Bears) uit Utrecht rijdt aan het einde van de middag/ 
begin van de avond op brencarriers Jutphaas binnen. De toegestroomde menigte begint het 
volkslied te zingen en krijgt chocola en sigaretten. De Canadezen herstellen de orde en 
ontwapenen alle Duitsers.   
 
De volgende dag, met opnieuw stralend weer, was voor ons een héél plezierige dag, Grote 
colonnes Duitse soldaten vertrokken bepakt en bezakt, met kinderwagens, fietsen en karren 
via de Nedereindseweg. De jeugd liet zich niet onbetuigd; de Duitse krijgsgevangenen 
worden nagejouwd en met stenen bekogeld.  
 
De twee BS’ers (Theo Hanselaar en Aart Kros) en twee burgers (Willem Spies en Jan 
Streefkerk) worden begraven op het Kerkveld. Burger Frans Luiten wordt begraven op het 
Nicolaaskerkhof. 
 
Afbeelding 6 ►Het graf op het 
Kerkveld 
 
Het is wrang te constateren dat 
deze doden de vijf verschrik-
kelijke oorlogsjaren hebben 
overleefd, en twee dagen na 
de bevrijding alsnog hun leven 
hebben moeten geven. 

 

 
Henk Valkenet, voorzitter Historische Kring Nieuwegein, houdt op 7 mei twee 
rondleidingen door Jutphaas, om 17:00 uur en om 19:00 uur.  
 
Verzamelplaats de steiger bij de Rijnhuizerbrug. 
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Attentiefonds: 

 
Een van onze leden Mw. Diny K., is zo attent 
om haar zelfgemaakte felicitatie- en 
beterschapskaarten ‘gratis’ aan onze KBO te 
geven. Het is voor mij een plezier om haar 
mooie kaarten te schrijven en te versturen. 

 
 

 
De verjaardagen van onze leden zijn bij ons bekend, dit halen we uit de 
ledenadministratie. Bent u 80 jaar of 85 jaar geworden, dan ontvangt u van 
ons een verjaardagskaart. Vanaf uw 90ste verjaardag krijgt u er elk jaar een 
toegestuurd.  
 

Echter, als uw een huwelijksjubileum viert, wat bijv. een bloemetje verdient, 
of u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan weten wij dat niet altijd. Wilt u 
dit s.v.p. aan ons doorgeven? Ook in geval van een overlijden van een lid, 
ontvangen wij graag een bericht van de familie. Dan kunnen wij in dat geval 
een toepasselijke kaart sturen of op andere wijze onze deelneming tonen. Een 
blijk van ‘medeleven-met-onze-leden’. 

 
 
 

Voor het doorgeven van een bericht kunt u contact opnemen met: 
 

Joke Kersten 
Attentiefonds  
KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
030 - 604 09 73 
E-mail: j.m.kersten@ziggo.nl

 
 

Spreuken ingezonden door Eric Jochems 
 
Het belangrijkste in een relatie is niet wat je krijgt maar wat je geeft 
 
Het leven stelt niets voor als niemand van je houdt 
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Hallo KBO leden. 
Een vorige keer dat jullie, via De Brug, iets lazen over de historie van Nieuwegein 
had ik het over het feit dat in Nieuwegein zo’n 21 kastelen en buitenhuizen 
hebben gestaan. Helaas zijn daar nog maar 2 kastelen van over, namelijk kasteel 
Rijnhuizen, en kasteel Oudegein. 
 
Nu het verhaal over ’HET ONTSTAAN VAN EEN KASTEEL’. 
 
Er bestaan diverse zienswijzen over het ontstaan van het kasteel. Lange tijd 
hebben veel onderzoekers gemeend dat alle burchten/kastelen zijn ontstaan uit 
het vierkante, Romeinse castellum, deze zou model hebben gestaan voor de bouw 
van het vierkante ’huys’.  
 
Ander onderzoek wijst in onze streken naar de Saksische vluchtburcht, die in tijden 
van nood – aanvallen van de Vikingen bijvoorbeeld – bescherming biedt aan de 
bevolking, hun huisraad en vee. 
 
De burcht zou niet meer geweest zijn dan een kunstmatig opgeworpen, ronde 
heuvel (motte) met een hoge wal aan de top en omringd door een gracht. De nog 
bestaande burcht in Leiden is daar een voorbeeld van. 
Op een bepaald moment in de historie zou het voornaamste lid van de stam 
ervoor gekozen hebben op de burcht te blijven wonen; het ontstaan van de 
woonburchten… de adelstand zou hiermee verklaard zijn. 
 
Nog weer een andere mening is dat een rijk en aanzienlijk heer naast zijn 
woonhuis een sterke en verdedigbare woontoren bouwt, waarin hij zich met 
familie en dienstbaren kan terugtrekken als vijandelijke aanvallen daartoe nood-
zaken.  
 
De toren, eerst van hout en later van steen, krijgt een ingang op de eerste 
verdieping die te bereiken is met een ladder. Bij ongewenst bezoek trekt men 
eenvoudig de ladder op en de toren blijkt dan vrij goed verdedigbaar. 
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In de vroege Middeleeuwen omringt men de toren met een aarden wal met 
palissaden of met hoge schuttingen van gevlochten wilgentenen om de vijand zo 
lang mogelijk buiten de deur te kunnen houden. Wat later in de tijd wordt de 
aarden wal of schutting vervangen door een stenen muur. 
 
De verdedigingstoren wordt ’donjon’ genoemd, een verbastering van het Latijnse 
woord ’dominationem’, wat ’heerschappij’ betekent. Het bouwen van een stenen 
donjon heeft nogal wat voeten in de aarde.  
 
De zware bakstenen muren hebben een stevig fundament nodig om niet weg te 
zakken in de drassige grond. De kosten die met de bouw gepaard gaan, zijn alleen 
op te brengen door de allerrijksten. 
 
Hoe de verschillende burchten er in aanvang ook mogen hebben uitgezien, 
historisch bouwonderzoek heeft uitgewezen dat in ons land de ronde burcht de 
grondvorm is geweest van onze allereerste kastelen. In ieder geval de kastelen die 
dateren van voor 1150. 
 
Een andere keer wil ik jullie wat meer vertellen over de verschillende 
aanpassingen van een ’vluchtburcht’ en dat het wat meer op een kasteel zoals wij 
die kennen gaat lijken. 

Groeten, Joop.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vergeet u 30 maart niet  
de klok 1 uur 

vooruit te zetten? 
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Tips voor het onderhouden van een 
actief sociaal leven na je pensioen 
 
Het bereiken van de pensioenleeftijd betekent een 
grote verandering in het dagelijks leven. Waar 
werk eerder een centrale rol speelde in het 
structureren van de dag en het bieden van sociale 
interacties, valt deze structuur vaak weg na 

pensionering. Dit artikel biedt praktische tips om een actief sociaal leven te 
behouden of zelfs op te bouwen na je pensioen. 
 
Blijf Actief en Betrokken 
Het is belangrijk om actief te blijven na 
je pensioen. Dit betekent niet alleen 
fysiek actief zijn, maar ook betrokken 
blijven bij activiteiten en 
evenementen.  
 
Schrijf je in voor cursussen bij een 
lokale universiteit of volksuniversiteit, 
doe vrijwilligerswerk, of sluit je aan bij 
een sportclub.  
 
Deze activiteiten bieden niet alleen 
een zinvolle tijdsbesteding, maar zijn 
ook uitstekende manieren om nieuwe 
mensen te ontmoeten. 
 
Maak Gebruik van Technologie 
In de hedendaagse digitale wereld is 
het makkelijker dan ooit om contact te 
houden met vrienden en familie, 
ongeacht de fysieke afstand.  
 
Leer hoe je sociale media platforms 
zoals Facebook, Instagram of 
WhatsApp kunt gebruiken om in 
contact te blijven met dierbaren. 

Videobellen via platforms als Skype of 
Zoom kan ook een geweldige manier 
zijn om face-to-face gesprekken te 
voeren, zelfs als je ver uit elkaar bent. 
 
Ontwikkel Nieuwe Interesses 
Pensionering biedt de perfecte 
gelegenheid om nieuwe interesses te 
ontwikkelen. Heb je altijd al willen 
schilderen, een muziekinstrument 
leren spelen, of een nieuwe taal leren?  
 
Dit is het moment!  
Veel gemeenschappen bieden lessen 
of workshops specifiek voor senioren. 
Dit is niet alleen leuk en verrijkend, 
maar brengt je ook in contact met 
gelijkgestemden. 
 
Sluit je aan bij Gemeenschapsgroepen 
Er zijn tal van gemeenschapsgroepen 
en -clubs die zich richten op senioren.  
 
Dit kunnen wandelclubs, boekenclubs, 
tuiniergroepen, of zelfs 
technologiework-shops zijn. Deelname 
aan dergelijke groepen is een 
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geweldige manier om mensen met 
vergelijkbare interesses te ontmoeten.  
 
Kijk in lokale kranten, bibliotheken, of 
online om te zien wat er in jouw 
omgeving beschikbaar is. 
 
Behoud Bestaande Relaties 
Het is net zo belangrijk om bestaande 
relaties te onderhouden als nieuwe te 
ontwikkelen.  
 
Blijf regelmatig contact houden met 
oude vrienden, ex-collega’s en 
familieleden.  
 
Organiseer etentjes, ga samen op stap, 
of onderhoud contact via telefoon of 
e-mail.  
 
Het kan ook leuk zijn om samen met 
een vriend of vriendin deel te nemen 
aan een nieuwe activiteit of hobby. 
 
Sta open voor Nieuwe Vriendschappen 
Sta open voor het ontmoeten van 
nieuwe mensen en het vormen van 
nieuwe vriendschappen. 
Dit kan in het begin uitdagend zijn, 
vooral als je gewend bent aan een 
vaste sociale kring.  
 
Maar onthoud dat veel mensen in 
dezelfde situatie zitten.  
 
Een vriendelijke glimlach en een open 
houding kunnen een lange weg gaan in 
het leggen van nieuwe contacten. 

Blijf Geestelijk en Lichamelijk Gezond 
Een gezonde geest en lichaam dragen 
bij aan een actief sociaal leven.  
 
Besteed aandacht aan je gezondheid 
door regelmatig te bewegen, gezond 
te eten en voldoende te rusten.  
 
Een goede fysieke en mentale 
gezondheid zorgt ervoor dat je 
energiek en positief blijft, wat 
aantrekkelijk is voor mensen om je 
heen. 
 
Conclusie 
Een actief sociaal leven na je pensioen 
onderhouden vergt wat inspanning, 
maar de voordelen zijn enorm.  
 
Het helpt je om geestelijk en 
lichamelijk actief te blijven, biedt 
emotionele ondersteuning en verrijkt 
je leven.  
 
Door bovenstaande tips te volgen, kun 
je een vervullend en sociaal actief 
leven leiden na je pensioen.  
 
Onthoud dat het nooit te laat is om 
nieuwe vriendschappen te sluiten en 
bestaande banden te versterken.  
 
Het belangrijkste is om actief te blijven 
zoeken naar mogelijkheden en open te 
staan voor nieuwe ervaringen. 
 

 
Bron: Senioren Website
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Alles wat beweegt / Susan Smit 
 

De Amerikaanse danseres Isadora Duncan (1877-1927) tart de 
normen en wetten van haar tijd, zowel in haar persoonlijke 
leven als in haar kunst. Voor het eerst in de geschiedenis danst 
ze op blote voeten en in losse gewaden, geïnspireerd op de 
bewegingen van de natuur.  
 

Wanneer ze zwanger raakt van een gehuwde man, trekt ze 
zich in 1906 terug in een villa in de duinen van Noordwijk aan 
Zee. Hier wil ze ongezien door de paparazzi haar eerste kind 

krijgen. Aan de Nederlandse kust trotseert Duncan conservatieve krachten die op 
haar inwerken en doorstaat de grootste omwenteling van haar leven.  
 

Biografische roman, geschreven vanuit het ik-perspectief van Duncan. 

 
 

Hercule Poirots stille nacht / Sophie Hannah 
 

Speurder Hercule Poirot en inspecteur Edward Catchpool 
worden op 19 december 1931 opgeroepen om een moord in 
een ziekenhuis in Norfolk te onderzoeken. Tijdens het onder-
zoek verblijft Poirot bij Cynthia, de moeder van Catchpool, die 
erop staat de feestdagen samen door te brengen.  
 

Ondertussen vreest een bekende van Cynthia dat haar man het 
volgende slachtoffer zal zijn. Poirot heeft minder dan een week 
om de zaak op te lossen, zodat hij er voor kerst tussenuit kan 
knijpen.  
 

Hercule Poirot is de schepping van Agatha Christie. Met toestemming van de 
Christie Foundation mocht Sophie Hannah over hem schrijven.  
 

Dit is haar vijfde boek met Hercule Poirot in de hoofdrol. 
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Door de juiste vraag te 
stellen, kun je veel leren 

  

 
 
Ingezonden door:  
Eric Jochems 
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U bent al lid van de KBO afdeling Nieuwegein/Vianen! 
Vraag dit ook aan uw familie, buren en kennissen dan 

worden we samen een grote KBO-familie! 
 
 

Verschijningsdata KBO Magazine ONS/De Brug/2025/26 
 

 

 

  Dag/maand        KBO-magazine ONS     De Brug/De Brugwachter  

      16 december ONS nr.     1   

 27 januari       ONS nr.     2     De Brug nr. 1 ☺ 

 24 februari ONS nr.     3   

 24 maart ONS nr.     4  De Brug nr. 2 + De Brugwachter ☺ 

 28 april ONS nr.     5   

 26 mei ONS nr.     6     De Brug nr. 3 ☺ 

 23 juni ONS nr. 7/8   

 25 augustus ONS nr.     9      De Brug nr. 4 ☺ 

 22 september ONS nr.   10     De Brugwachter  

 27 oktober ONS nr.   11     De Brug nr. 5  ☺ 

 24 november ONS nr.   12     De Brug nr. 6 ☺ 

 15 december ONS nr.     1-2026   
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Waar staat 
dit beeld, wie 
stelt het voor 

en wie is de 
maker 
ervan? 

 

De redactie 
trekt uit de 

goede 
oplossingen 
een winnaar 
welke wordt 
beloond met 
een prijs van 

€ 25,--. De 
uitslag van 

deze puzzel 
vindt u in de 

volgende 
‘Brug’.  

 
 

Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw 
banknummer door dan kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 
De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 1-25 is: Het Bronzen paard op de 

Voorstraat in Vianen dit is gemaakt door beeldhouwer Pieter d’Hont. De winnaar 
is deze keer: Mw. A. Tinissen, Nieuwegein. Onze hartelijke felicitaties.  
 
De prijs wordt naar u overgemaakt. We kregen overigens slechts 2 inzendingen! 
 
Stuur uw oplossing tot uiterlijk 9 mei 2025 naar:  
Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar: 
advos@casema.nl 

mailto:advos@casema.nl
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Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden in Nieuwegein 
 

Maak je je zorgen omdat je niet uitkomt met je geld? Kom je geld tekort doordat 
je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid) is 
veranderd? Heb je schulden of dreig je in de schulden te komen? Je bent niet de 
enige. In Nieuwegein heeft 1 op de 3 mensen moeite om rond te komen.   
 
SchuldHulpMaatje Nieuwegein pakt samen met jou je geldproblemen aan: gratis 
en zonder oordeel. 
 
Neem direct contact op met één van onze coördinatoren: 
Coördinatoren SchuldHulpMaatje Nieuwegein 
Ton Holweg, contact@nieuwegein.schuldhulpmaatje.nl, Ton 030 - 227-19 93. 

mailto:contact@nieuwegein.schuldhulpmaatje.nl
tel:0302271993
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INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LIDMAATSCHAP  
 

Wilt u (indien van toepassing) voor uw partner een eigen formulier invullen en 
ondertekenen. 
 

Voornaam:                         
Voorletters:      

Tussenvoegsel:              

Achternaam:     

Geslacht:           M  -  V  -  X  

Geboortedatum:    

IBAN (bank)nummer: 

Postcode:     

Huisnummer:  

Toevoeging: 

Straat:   

Woonplaats:  

Telefoonnr.:          Mobiel telefoonnr:  

E-mailadres:   

(Voormalig) beroep: 

Ik wil vrijwilligerswerk doen, met als voorkeur: 
 

Ondergetekende verklaart toestemming te verlenen aan het Bestuur van de KBO afdeling 
Nieuwegein/Vianen om bovenvermelde gegevens te verwerken overeenkomstig het AVG-
protocol van deze Afdeling. 
Ook verleent ondergetekende toestemming om de jaarlijkse contributie per automatische 
incasso te innen. 
 

Voor het jaar 2025 bedraagt de contributie per kalenderjaar: € 27,-- per persoon  
 

Invuldatum:                             Handtekening:  
 

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:  
KBO-ledenadministratie, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein 
 

U kunt ook een scan of foto van het volledig ingevulde en ondertekende formulier maken en 
dat e-mailen naar:  advos@casema.nl                                                   

(vs dd 28-11-2024 AV) 

file:///C:/Users/Ad/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/34LZ54FV/advos@casema.nl


 

Wilt u hier uw  
advertentie! 

 

Neem contact op met 
advos@casema.nl 

 



Beste leden,  
het gebeurt regelmatig dat er mutaties zijn welke ons niet 
bereiken. Zoals verhuizingen, overlijden, verandering van e-
mailadres of telefoonnummer, (te late) opzeggingen e.d. 
 

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat iedere verandering in uw gegevens direct wordt 
doorgegeven aan de ledenadministratie, dan kunnen wij uw gegevens up-to-date 
houden. Een juist e-mailadres zorgt er o.a. voor dat er belangrijke zaken aan u 
gemeld, kunnen worden. 
 

Geef het ook door aan uw kinderen/fam. dan kunnen die het evt. aan ons melden. 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet,  
Ad Vos, ledenadministratie.    
advos@casema.nl 

 

mailto:advos@casema.nl

